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Liturgie voor de avonddienst van zondag 7 december 2025 

Voorganger: Ds. G.J. Glismeijer 

 

2e Adventszondag 
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Welkom en mededelingen 

 Zingen: NPB Psalm 33:1 en 2 

1. Juich voor de HEER om Hem te loven; 
oprechte mensen, huldig Hem. 
Haal uit je hart een lied naar boven; 
leg alle liefde in je stem. 
Zing bij de akkoorden; 
speel met nieuwe woorden; 
zing bij harp en luit. 
Maak de mooiste klanken 
om de HEER te danken; 
zing het vrolijk uit. 
 
2. Nooit zal Hij zijn belofte breken; 
betrouwbaar is al wat Hij zegt. 
Zijn daden op de aarde spreken 
van goedheid, liefde, trouw en recht. 
Zijn bevel bepaalde 
dat het zonlicht straalde. 
Land en oceaan 
heeft de HEER gescheiden. 
Zeeën en getijden 
liet de HEER ontstaan. 
 

Moment van stil gebed waarna Votum en Groet 

Aanvangstekst: Psalm 62:8 

8Bij God is mijn redding en mijn eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. 

 Zingen: NPB Psalm 62: 1, 3 en 6 

1 Bij God alleen kom ik tot rust. 
Stil word ik mij ervan bewust 
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen. 
Hij is de rots van mijn bestaan, 
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 
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3 Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg. 
Ik wacht tot ik verhoring krijg, 
tot ik zijn redding zal ervaren. 
Hij is de rots van mijn bestaan, 
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 
 
6 God sprak tot mij dit ene woord, 
zelfs tweemaal heb ik het gehoord: 
‘Aan Mij is alle macht op aarde.’ 
Heer, U bent liefdevol en goed; 
U geeft elk mens naar wat hij doet, 
U kent van ieders werk de waarde. 

 

Geloofsbelijdenis: Apostolicum en HC Zondag 9  

26: Wat gelooft gij met deze woorden: 'Ik geloof in God den Vader, den 
Almachtige, Schepper des hemels en der aarde’? 

Dat de eeuwige Vader onzes Heeren Jezus Christus,  
Die hemel en aarde, met al wat er in is,  
uit niet geschapen heeft,   
Die ook door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid 
ze nog onderhoudt en regeert,   
om Zijns Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is;   
op Welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel  
of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen,   
en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt,  
mij ten beste keren;   
dewijl Hij zulks doen kan als een almachtig God,   
en ook doen wil als een getrouw Vader.   

 Zingen: LvdK Gezang 255:1  

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in Zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drie-een'ge in zijn troon! 
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Gebed  

1e Schriftlezing: Psalm 145 

1Een loflied van David. 
U, mijn God en koning, wil ik roemen, 
uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 
2Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, 
uw naam loven tot in eeuwigheid: 
3‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, 
zijn grootheid is niet te doorgronden.’ 
4Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen, 
uw machtige daden verkondigen. 
5Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, 
ook ik wil uw wonderen bekendmaken. 
6Laten zij getuigen van uw geduchte daden, 
ook ik wil van uw grootheid vertellen. 
7Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, 
uw gerechtigheid bejubelen: 
8‘Genadig en liefdevol is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9Goed is de HEER voor alles en allen, 
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’ 
10Laten al uw schepselen U loven, HEER, 
en uw getrouwen U prijzen. 
11Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, 
spreken over uw machtige werken, 
12aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, 
de glorie en de glans van uw koningschap: 
13‘Uw koningschap omspant de eeuwen, 
uw heerschappij omvat alle geslachten.’ 
14‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, 
wie gebukt gaat richt Hij op. 
15Allen zien hoopvol naar U uit, 
U geeft voedsel, op de juiste tijd. 
16Gul is uw hand geopend, 
U vervult het verlangen van alles wat leeft. 
17Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, 
heel zijn schepping blijft Hij trouw. 
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18Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, 
die Hem roepen in vast vertrouwen. 
19Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, 
Hij hoort hun klacht en komt te hulp. 
20De HEER waakt over wie Hem liefhebben, 
maar goddelozen vaagt Hij weg.’ 
21Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, 
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, 
tot in eeuwigheid. 

 
2e Schriftlezing: Mattheüs 6: 24-34 

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede 
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. 
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25Daarom zeg Ik jullie: maak je 
geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je 
lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het 
lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet 
en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader 
die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich 
zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat 
maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien 
in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al 
zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog 
op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg 
kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, 
kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat 
zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32dat zijn allemaal 
dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat 
alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak 
je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel 
voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
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 Zingen: Weerklank Gezang 374: 1, 2 en 3 

1. Ik geloof dat God de Vader 
eeuw’ge Vader van Zijn Zoon 
hemel, aarde heeft geschapen 
uit het niets, de mens als kroon. 
Halleluja, halleluja 
loof Hem die zijn almacht toont. 
 
2. Ik geloof dat God de plannen 
uitvoert die Hij heeft bedacht; 
alle macht is Hem gegeven, 
op zijn schepping geeft Hij acht.  
Halleluja, halleluja, 
God zorgt voor mij ied’re dag. 
 
3. Ik geloof dat deze Vader 
om zijn Zoon ook mij bemint 
en in zijn verbond mij opneemt: 
Hij mijn Vader, ik zijn kind. 
Halleluja, halleluja, 
Loof Hem, mij zo welgezind. 

 

VERKONDIGING           Vader zorgt 

Zingen: Weerklank Gezang 374: 4, 5 en 6 

4. Ik vertrouw: al wat mijn lichaam 
nodig heeft, dat schenkt Hij mij. 
Ja, in alles is Hij zorgzaam, 
ook mijn ziel is Hij nabij. 
Halleluja, halleluja, 
God de Vader, trouw is Hij. 
 
5. Ik vertrouw dat Hij het kwade 
in het leven hier op aard 
voor mij wil ten beste keren, 
Hij verlicht wat mij bezwaart. 
Halleluja, halleluja, 
lof, dat Hij mij zo bewaart. 
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6. Ik vertrouw dat Hij mijn leven 
door zijn almacht altijd draagt, 
dat de trouw van deze Vader 
mij omgeeft en steeds weer schraagt. 
Halleluja, halleluja, 
Vader, doe, wat U behaagt. 

 

Inzameling van gaven 
 1e Diaconie, 2e kerk en bij de uitgang: Energiekosten 
Ook staan de kerstpotten er weer voor Kerk in Actie ‘Samen tegen armoede’  
 
Gebeden (Luthers Avondgebed) 

Zingen: OTH 311, Halleluja eeuwig dank en ere 

1. Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Heere, 
voor Uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade; 
Uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 

Heenzending en zegen 

 

 


